Pak de zon en straal!

Oktober/november-nieuws van Sunny

Hier zijn we weer met heeeeeel veel Sunny-nieuws!!

Bijna alle kinderen van de lagere school vertoefden al een namiddag in de Lief-ing.

Een paar klassen komen in december nog langs....

Daar ontmoetten we onze vriend de giraf, oefenden we nog eens met de babbelschijf en
stonden stil bij heel wat gevoelens.

Praten over hoe je je voelt, is zo belangrijk!

Zeker ook bij het oplossen van een ruzie.




De zesdeklassers werden er ook opgeleid tot goede buddies om de kinderen van het eerste
en tweede leerjaar te helpen bij het oplossen van een ruzie. Wat fijn te zien dat er zich zo veel
kinderen vrijwillig kandidaat stelden om daaraan deel te nemen.

In het vijfde leerjaar gingen de kinderen zelf op zoek naar oplossingen om meer te genieten
van het voetballen tijdens de speeltijd. Er liep heel wat mis en samen verzamelden we ideeén
om de problemen op te lossen. Er werden vaste ploegen gemaakt, hesjes gekocht en we
testen ook even uit of een scheidsrechter kan helpen. Een aantal kinderen uit het zesde
leerjaar gingen in opleiding bij meester Thomas en worden hopelijk goede scheidsrechters.
Sunny is heel benieuwd hoe het nu zal lopen.

:

Het vierde leerjaar startte met een topdagboek dat dagelijks door een andere leerling wordt
meegenomen naar huis. In het dagboek worden alleen goede momenten vastgelegd en ook
ouders mogen er “een stoefke” geven aan hun kinderen. Elke ochtend wordt dit gedeeld met

de rest van de klas.

Naast de Lief-ing, in 't Klein Kamerke, vonden de kindcontacten plaats. Dit zijn gesprekken
tussen elke leerling en de leerkracht. Zo fijn eens de juf of meester voor jou alleen te hebben
en te kunnen vertellen wat er op je hart ligt. Hoort daar misschien een snoepje bij & 7



Weet je dat we dit nog eens doen dit schooljaar?

En natuurlijk zat Sunny ook niet stil in de maand oktober en november. Ze deed
klasbezoekjes, ging kijken hoeveel zonnestralen elke klas al verdiend heeft en maakte foto's
van de fantastische zonnen en klasafspraken die overal, in alle klassen te zien zijn. Van al dat
geel wordt Sunny vrolijk. Zou je dat geloven? Oh ja... niet te vergeten... Op de moestuindag
was ze ook van de partij. Ze deelde er zonnetjes uit aan alle bezoekers. Dat paste, want de
zonnebloem stond er centraal.




Hieronder zie nog wat kiekjes uit de kleuterklassen want ook daar werkt iedereen mee om
zonnestralen te verdienen. En weet je... Sunny krijgt er nog een vriendje bij.... Victor. Samen
met Victor zullen alle kleuters ook leren praten over gevoelens en leren “sorry” zeggen na

een ruzie.




En om af te sluiten nog een paar mooie foto's van onze vriendenhoekjes. Dit is een plekje om
met de babbelschijf en de taal van de giraf, ruzies op te lossen. Dank aan Luc Savat om dit te
helpen verwezenlijken.

Amai...
Een hele boterham...

Ik had jullie toch gezegd dat ik heel veel nieuws had &

Nog meer foto's rond de activiteiten van het jaarthema kan je vinden op de website
van de Papaver, onder de rubriek “Jaarthema — Sunny”.

Tot de volgende keer!

Liefs

Sunny




